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Orde van dienst
Zondag 20 oktober 2024 om 9.30 uur, Ontmoetingskerk via Pacis. 6° zondag van de herfst.
Voorganger: ds. De Poel-vd Berg, Drachten, organist: G. Zigterman.

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied: Lied 513: 1 en 2 God heeft het eerste woord - Stil gebed -
Bemoediging en Groet — Drempelgebed - Zingen: Lied 513: 3 en 4 - Gebed om ontferming - Lofzang: Lied 304 -
Zing van de Vader die in den beginne - Toelichting op tekstkeuze en thema - Gebed van de zondag -
Schriftlezing: Jesaja 59: 9 t/m 19 door lector - Zingen: Lied 859: 1 en 2 Schuldig staan wij voor U, Heer -
Schriftlezing uit Marcus 10: 46 t/m 52 NBV21 - Zingen: Lied 182 Blinde man, ga voort gij — Verkondiging -
Meditatief orgelspel - Zingen: Lied 909 Wat God doet, dat is welgedaan - Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil
gebed en het Onze Vader, in het Fries ‘God fan fier en hein us Heit’ - Aankondiging collecte -

Slotzang: Lied 825: 1, 4 en 5 De wereld is van Hem vervuld - Zending en Zegen, besloten met gezongen Amen —
Orgelspel.

Digitale collecte Zondag

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

In de Bijbel horen we Gods boodschap van liefde voor de wereld die ons in beweging brengt en ons verlicht. Het NBG
brengt de Bijbel al meer dan 200 jaar dichtbij. Dat wordt gedaan in Nederland, Vlaanderen én wereldwijd.
Bijvoorbeeld door het maken van betrouwbare vertalingen en door de Bijbel te verspreiden. Voor jong en oud.

Meer lezen: www.bijbelgenootschap.n!

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie Lageveen.

Allerzielen

Op 2 nov. is het Allerzielen, een gedenkdag, waarop de overledenen herdacht worden.

In Beetsterzwaag is dan de Dorpskerk aan de van Lyndenlaan geopend van 16.00 -18.00.

Er kan dan een lichtje worden aangestoken tegen al het duister voor de mensen die wij missen.
De kerk is open voor rust en bezinning.

Van harte welkom.

Nieuw Kostersechtpaar

Wij zijn als Commissie van Kerkrentmeesters zeer verheugd dat afgelopen maandag Robert Dijkstra en Janna Rijpstra
ons de toezegging hebben gedaan per 1 januari a.s. het kosterschap te willen vervullen. De komende maand zullen
wij met hen tot een schriftelijke overeenkomst zien te komen.
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Vooraankondiging bezorgen oogstattenties

Zondag 10 november is de oogstdienst.

Allereerst hartelijk dank aan iedereen die een of meerdere jampotjes heeft ingebracht voor de ouderen (85+) en
zieken. Er zijn meer dan zestig binnengekomen en dat is geweldig!

Zaterdag 9 november tussen 10.30 en 12.15 uur staan in de Ontmoetingsruimte de potjes klaar.

U helpt ons enorm door dan al één of meerdere attenties op te halen en deze in het weekend of wanneer het u het
beste uitkomt in de dagen daarna, te bezorgen. Zondag staan de resterende potjes er natuurlijk ook, voor wie op
zaterdag niet kan komen. We ontvangen u graag en alvast veel dank!

De diaconie

Vorming en Toerusting

Graag willen wij u uitnodigen voor bijeenkomsten waarin wij afleveringen van “The Chosen” vertonen. Dat zijn
afleveringen over het leven van Jezus, vanuit het gezichtspunt van degenen die het nauwst bij hem betrokken
waren, zoals Petrus, Mattheus en Maria Magdalena. De serie volgt de verhalen uit het evangelie en het is het
mooiste om ze in deze volgorde te bekijken, maar het is zeker ook mogelijk een enkele aflevering te zien. Elke
aflevering duurt ongeveer een uur en wij willen dan graag na afloop met u praten over de inhoud van de film.
Voorlopig bieden wij eerst 3 data aan, maar wanneer men enthousiast is, kunnen we het uitbreiden. De data zijn:
24 oktober, 7 november en 14 november. Wij beginnen om 19.45 uur en rond 21.30 uur zullen we wel klaar zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt zich aanmelden bij Hennie Dillingh. Tel. 0612318165.

Graag tot 24 oktober.

Sijanda Jelsma, Irene van Essen en Hennie Dillingh.

Huis-aan-huis collecte Kerk in Actie

Er is in Oekraine geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en
psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraiense
kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch
eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er
een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van
trauma’s. Ook dit jaar doen we als Via Pacis mee aan deze collecte. Er wordt in het dorp positief op gereageerd op
deze inzet. Doet u ook mee? De collecteweek is van 18 t/m 23 november 2024.

Wij horen graag van u. Het liefst deze week.

Lokke Bijma 06-13417797, Jantine Witteveen 06-21848825
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