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20 april 2025 

Digitale collecte Zondag 20 april 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Paascollecte Kerk in Actie – Noodhulp 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Paascollecte Kerk in Actie – Noodhulp 
  Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden 
  Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog             
  in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met    
  kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare   
  families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het  
  verwerken van trauma’s.  
  Meer lezen? kerkinactie.nl/oekraine 
 
 

Orde van dienst zondag 20 april 2025 om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk 
1e zondag van Pasen 
‘Zicht op wat buiten ons ligt’ 
Voorganger: ds. Hester Wouda, Organist: Hans Duizendstra, m.m.v. de cantorij o.l.v. Jan Andries 
 
Orgelspel, Welkom, Intochtslied: Surrexit Christus (Taizé), bemoediging, drempelgebed, zingen: 637, Kyriëgebed, 
Glorialied: ‘Prijs de dag’ Sytze de Vries, liturgische schikking, gebed van de zondag, Lezen: Jesaja 25:6-9, Zingen: 
Psalm 136:1, 2, 6 en 12, lezen: Johannes 20: 1- 18, de cantorij zingt Psalm 136 met Surrexit Christus, overdenking,  
de cantorij zingt ‘Jesus is alive’, voorbeden, afgewisseld met 368 f, stil gebed en Onze Vader, uittochtslied: 634  
‘U zij de glorie’, gezongen zegen, zingen: Amen, Orgelspel.		

	Alma	Knol,	‘Uitzicht’	

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet van paaszondag  20 april gaat naar Rikus en Griet Talsma. 
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Bloemschikking  20 april 2025   Eerste Paasdag 
Kerntekst:  Jezus zei tegen haar :  Maria !  Ze draaide zich om en zei:  Rabboenie  ! 
Paasmorgen. Het licht breekt door. Alles wordt nieuw. De dood overwonnen, een nieuwe toekomst breekt open, 
door onze tranen heen. We volgen Maria in haar weg van rouw en gemis naar de overweldigende ontmoefng met 
Jezus, haar levende Heer. Een explosie van vreugde!  
 
Bij de schikking: 
Het kruis staat rechtop in een bloeiende lentetuin vol met wiie bloemen. Tuin van licht, tuin van vreugde. 
MeditaTeve tekst:  
Prachfge bloemen,  lentebodes,  tekenen van een nieuwe  wereld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de predikant 
Afgelopen maandag mocht ik op de Finne vertellen over het Paasverhaal. Dat was erg leuk en ook leerzaam, 
want je merkt dan hoe bijzonder en actueel het verhaal is, door de aandacht en vooral de vele vragen. Bij de 
onderbouw ging dat vooral over de overleden kat, hond of een grootouder. Bij de midden- en bovenbouw 
kwamen veel inhoudelijke vragen: waarom werd Jezus gedood? Hoe lang is dat geleden? Geloven mensen echt 
dat Hij is opgestaan? Het deed me denken aan een gedicht dat ik eens las met Pasen, van de dichter en 
theoloog Kurt Marti: 

Jullie vragen: wat is de verrijzenis van de doden?  
Ik weet het niet. 
Jullie vragen: wanneer is de verrijzenis van de doden? 
Ik weet het niet. 
Jullie vragen: bestaat er een verrijzenis uit de doden?  
Ik weet het niet. 
Ik weet alleen maar waar jullie niet naar vragen: 
de verrijzenis van de levenden.  
Ik weet alleen maar waartoe Hij ons roept:  
tot verrijzenis hier en nu.  

 
We hebben op school matzes gedeeld, omdat Jezus in het avondmaal liet zien dat er bevrijding zal zijn, oftewel 
‘verrijzenis hier en nu’. God heeft ons door het angstland heen geleid; met Jezus zijn we door de dood gegaan, 
onze bevrijding tegemoet. Dat mogen we vieren met Pasen! 
 
Nog een praktische mededeling: de komende twee weken ben ik met vakantie en is er op woensdagen geen 
inloopuur. Vanaf dinsdag 6 mei ben weer bereikbaar en op woensdag 7 mei staat de koffie weer klaar tussen 12 
en 13 uur. Voor pastorale zaken kun je natuurlijk contact opnemen met de ouderlingen en voor dringende 
zaken met de scriba. Ik wens iedereen gezegende Paasdagen!  
 
Hester Wouda 
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Komende diensten in de Stille Week: 

- Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur (met Vocalibre) 
- Paaswake 19 april 22.00 uur     
 
In het meegestuurde liturgieboekje stond als aanvangstijd van de Paaswake 21.00 uur, maar deze begint om 22.00 
uur. Als je eraan denkt is het fijn als je vrijdag en zaterdag je eigen liedboek mee kunt nemen naar de St. 
Martenskerk.   
 
Koningsdag: kraampje op braderie en kerk open 
Op Koningsdag (zaterdag 26 april) is de Ontmoetingskerk geopend van 10.30 - 16.00 uur. 
Iedereen is dan welkom om een kijkje te nemen, een kaarsje aan te steken, of een praatje te maken. 
Ook hebben we een kraam op de braderie van 10.30 - 15.30 uur. 
Voor de bemensing van die kraam kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. 
Kun je ergens op de dag een uurtje (of twee) helpen met de verkoop in de kraam? 
Laat het mij weten via sipke@kpnmail.nl of 06 - 2161 3768. 
 
Hartelijke groet, Sipke Witteveen 
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